BBQ / Lustrumtocht 2022 zeilweekend 45 jarig bestaan CZT

Vrijdag 3 juni 2022, we zijn nu op weg naar Edam om daar in te schepen op de Elisabeth van Peter
Kunst en Jacqueline Vermue. Rond half 2 kwamen we aan in Edam waar we door Peter en
Jacqueline verwelkomd werden en door medeopstapper Ben Wouters, erelid van de CZT.

Henk werd in het zonnetje gezet vanwege zijn verjaardag, hij kreeg een mooie kaart en een fles port
die we natuurlijk in de komende dagen zouden nuttigen.

Peter had een fles champagne open getrokken en zo konden we proosten op een behouden vaart
en ja, dat bleek later wel van toepassing te zijn.

Vanaf Edam vertrokken we met een NO wind 4 Bft richting Enkhuizen om daar de andere
deelnemers te ontmoeten. Daar aangekomen hebben wij heerlijk gegeten van de maaltijd die
Jacqueline gemaakt had. Enige haast was geboden vanwege de schippersbijeenkomst op de
Elisabeth.




De schippers waren er snel uit en ja hoor we moesten ons gereedmaken voor een zeiltocht naar
Medemblik. Inmiddels was de wind toegenomen uit NO met uitschieters tot 6 Bft. Na een heftige
tocht kwamen we in Medemblik aan. Ik moet zeggen het was een spectaculaire tocht en de
Elisabeth is een prachtig schip en met zijn ervaren schipper in zijn nopjes.

Ik had met deze wind & golven nog niet eerder gezeild en was uiteindelijk een beetje katterig.

Maar ik was niet de enige want de volgende dag haakte er één huurschip af en voer terug naar
Enkhuizen omdat er die dag ook weer gevaren zou worden met een NO wind met veel golven.

Zaterdag 4 juni was het opkruisen naar Stavoren met een wind NO 4-5 Bft.
Ik keek met bewondering naar Ben die met zijn 91 jaar de hele oversteek had gestuurd en zag dat hij
ontzettend genoot om dit te kunnen doen.

Ook nu werd ik toch een beetje zeeziek. En wat ze zeggen is waar, als je weer aan de steiger ligt
dan heb je weer trek en dorst, de wijn proefde prima. &




‘Avonds werden we weer heerlijk verwend met een verrukkelijke maaltijd. Peter had de gevulde kip
al thuis voorbereid en onze keukenprinces Jacqueline had het verder aangevuld met heerlijke
gerechten.

Omdat er één schip was
afgehaakt moesten er plekken
geregeld worden voor degene die
wel nog door wilden zeilen.
Douwe was inmiddels opstapper
geworden op de boot van Koen
om met hem mee te zeilen en hij
zou dan verder op de Elisabeth
komen overnachten. Margaret
kwam vanuit Enkhuizen met de
veerboot naar Stavoren zodat zij
de laatste 2 dagen nog mee kon
zeilen.

Na een gezellig avond met elkaar
vertrokken we zondag 1¢
Pinksterdag na een heerlijke
ontbijt (eieren en spek en kaas)
richting Makkum, er was nu een
mooie wind O 4Bft en deze was
nu goed te bezeilen. Met halve
wind was het fijn sturen.

Rond 14.00 uur kwamen bij de
watersportvereniging Makkum
(WSM) aan waar we

's avonds de barbecue en het
feest zouden hebben.

We kregen een mooie ligplaats
toegewezen van de
havenmeester. Aan het eind van
de dag gingen we naar het
clubhuis waar we eerst een
drankje namen.




Zo rond 18.00 uur opende onze voorzitter Bart de avond.

De regen kon de pret niet drukken, er was een overkapping zodat het bereiden van de barbecue
prima ging. Koen, Margaret en Bart die in de organisatie zaten hadden voor voldoende eten en
drank gezorgd. Een drietal muzikanten kwamen de avond vullen met live muziek.

Zo halverwege de avond haalde Ben Wouters met veel humor anekdotes op over onze vereniging.
De ereleden en oud gedienden Greet en Jellie wisten ons ook nog heel veel te vertellen.
Tegen half 12 was het afgelopen en namen we nog een afzakkertje op de Elisabeth.




2¢ Pinksterdag alweer, wat vliegt de tijd als het gezellig is. Maar ojee we hadden een lange dag te
gaan en natuurlijk weer de wind tegen (nu ZW 6) en veel regen.

Bij het verlaten van het Makkummerdiep hadden we zelfs even een wind van 38 knopen op de klok,
Gelukkig toen we koers konden zetten richting Enkhuizen werd de wind minder heftig maar het bleef
lekker doorwaaien. Tussen Hindelopen en Workum moesten we nog een keer overstag om later
weer een goede koers richting Enkhuizen te krijgen.

Rond 17.00 uur kwamen we in Enkhuizen aan. Eerst nog een kop soep met een broodje en daarna
ging Douwe van boord. Wij zetten onze tocht voort en nu recht in de wind, dus maar verder op de
motor naar Edam.

Ik heb ondanks de voor mij heftige wind ontzettend genoten van deze tocht. Een aantal mensen
zeiden tegen mij dat je moet inslingeren dan gaat het beter, uiteindelijk was dat ook zo.

Het bestuur en de organisatie van de jubileum barbecue tocht wil ik bedanken voor voor dit

fantastische evenment. Dank ook aan de watersportvereniging Makkum voor haar gastvrijheid en
medewerking.

Verder wil ik Peter en Jacqueline bedanken voor hun gastvrijheid en nu weet ik waarom iedereen
wel op de Elisabeth wil varen.

Lydia & Henk



